Orde van Dienst zondag 27 juli 2025, De Open Hof Oud-Beijerland

Voorganger: ds. Carla Schoonenberg - Lems
Muziek: Art de Jonge

VOORBEREIDING
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij lied 215: 1, 2, 4

1: Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 2:

die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

4: Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Bemoediging en drempelgebed
o: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Rondom wie bldden dag aan dag
zijn wond‘ren, die geen 0og ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

o: Laten wij bidden: .................... door Jezus Christus onze Heer.

g: AMEN.

Aanvangslied (staande) Psalm 24: 1, 2

1: De aarde en haar volheid zijn Wie is de mens die op zal gaan

des Heren koninklijk domein,

de wereld en die daarin wonen.

Het land rijst uit de oceaan,

rivieren breken zich ruim baan

om Gods volmaakte macht te tonen.

Groet:

vg:  De Heer zij met u.

g: Ook met u zij de Heer
Kyriegebed

Glorialied: Lied 209:1-3

1: Heer Jezus, o Gij dageraad,

wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

3: totdat met alle eng'len saam
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam?!’,
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed bij de opening van het woord
DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 138 NBV21

Lied 912:1,2,5,6

1: Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5: Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,

zijn hart en handen zuiver houdt

van kwade trouw en valse eden.

(gemeente gaat zitten)

Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.



Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 11, 1-13 NBV21

Lied 905: 1, 3, 4

1:

Wie 2|ch door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.

Verkondiging
Lied 807:1,2,4,5

1:

Een mens te zijn op aarde,

is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde

is leven van de wind.

De mensen hebben zorgen

het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.

Wie kent de dag van morgen?

De dood komt lang verwacht.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Mededelingen en collecten door de diaken

1¢ Stichting Ethiopié/Eritrea werkgroep HW, 2¢ kerkenwerk

Slotlied: Lied 981:1 -5
1:

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Wegzending en zegen (gezongen amen)

Het licht voor ons uit....

Muziek

*We zingen dit lied staande.
2:

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.

Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.

Hij is het zelf die ons voorziet;

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

De bomen hebben wortels

de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels

maar mensen gaan voorbij.

Een mens te zijn op aarde

is pijnlijk begenadigd zijn

en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde

als alles is volbracht.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.



